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DOOPSEL 

Door als ouder een doopviering te houden tonen jullie je dankbaarheid voor dit unieke geschenk 
dat jullie in je leven en in je gezin verwelkomt. Het christelijke doopsel betekent vooral dat jullie 
je kind ook wil laten verwelkomen in de wereldwijde gemeenschap van 
Jezus, de Katholieke Kerk. In die zin bevat uw vraag naar het doopsel tegelijkertijd een opgave 
naar christelijke waardenbeleving. Later ter gelegenheid van het vormsel kan jullie kind dan 
zelfstandig kiezen of het dit spoor van christelijk leven al dan niet verder wil zetten. 
 
De kerkgemeenschap wil ook meewerken aan het volle leven van je kind, mede dankzij jullie. 
Als ouder zijn jullie de eerste aan wie de mooie en boeiende opdracht toekomt om voor dit kind 
te zorgen in voeding en opvoeding. Daarom dat jullie in de doopviering gevraagd wordt 
te beloven om dit engagement tegenover je kind ter harte te nemen. 
 
Het is een eer om tot peter en meter gekozen te worden. Omdat het christelijke doopsel het 
begin is van een christelijke opvoeding, is het logisch dat peter en meter die u daarin 
bijstaan zelf ook christelijk gelovig zijn. Indien u toch iemand de eer wil gunnen van het peter-
/meterschap zonder dat die aan deze voorwaarde voldoet, kan u best een tweede peter of 
meter kiezen. Wil u peter en meter op voorhand de tekst doorzenden en hen vragen hun belofte 
te bekijken ? 
 
De tekst die hierbij volgt is een basistekst die alle elementen bevat zoals evangelielezing, 
dankgebed, wensgebeden, beloften en andere vragen en antwoorden van de ouders, van peter 
en meter. 
Een meer persoonlijke noot kan aan deze viering alleen maar gegeven worden als u daar zelf 
voor zorgt. Het staat u immers vrij om zelf te zorgen voor een welkomstwoord, een extra 
bezinningstekst, een lied. Of wil u zelf (iemand laten) musiceren, zingen of iets laten uitbeelden.  
 
Op de dag van het doopsel mag u zeker niet vergeten een document van de burgerlijke stand 
mee te brengen: hetzij uw trouwboekje, of - indien u niet gehuwd bent - enkel het originele 
geboortebewijs. Daar kan dan het doopsel in/op vermeld worden. 
 
De doopkaars krijgt u na de doopplechtigheid mee naar huis. Een wit doopkleed kan een mooie 
symbolische geste zijn, zeker als het een familiestuk is, maar dit gebruik is geenszins verplicht. 
 
Elke viering brengt onkosten met zich mee (licht, kaars, personeel). Voor uw bijdrage is geen 
vast bedrag bepaald. Omdat het te vaak voorkomt dat data gewijzigd worden - ook zonder een 
duidelijke verwittiging - wordt u verzocht 50€ te storten bij wijze van definitieve bevestiging voor 
de doopselviering op rekening van Pastorale Werken, BE63 0013 0855 9908 met als mededeling 
"DOOPSEL - FAMILIENAAM KIND - (DATUM). 
Hopelijk mag de voorbereiding van dit doopfeest u helpen stil te staan bij een aantal 
godsdienstige en - dus - schoonmenselijke waarden. 
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Tot slot willen we u ook vragen de hieronder gevraagde administratieve gegevens op voorhand 
te bezorgen aan het parochiesecretariaat. E-Mail : info@sint-andrieskerk.be 
 
    - Naam & voornaam van vader & moeder : … 
    - Geboortedatum van zoon/ dochter : .. 
    - Geboorteplaats van zoon/dochter : .. 
    - Adres/woonplaats : .. 
    - Naam & voornaam van meter & peter : .. 
 

 

EERSTE COMMUNIE 

Bij de Eerste Communie mag je Jezus echt van dichtbij ontmoeten in de Heilige Mis. Je ontvangt 
dan voor het eerst de hostie tijdens de communie. Hierin komt onze Lieve Heer je in je hart 
bezoeken. En zeg nou zelf, de ontmoeting of communi-catie met zo'n bijzondere man als Jezus 
is toch wel reuze en mag best feestelijk gevierd worden! 

De data voor de eerste communievieringen worden elk jaar zo vlug mogelijk medegedeeld. 
 

HUWELIJK 

Meer en meer koppels willen onder Gods zegen scheep gaan in de Sint-Andrieskerk. 
Graag begeleiden we U op weg naar die grote dag 'naar het altaar'. 
In een eerste voorbereidend gesprek bekijken we het verloop van de voorbereiding en enkele 
praktische aangelegenheden. 
Vervolgens kijken we naar de opbouw van de viering. Het is uw familiaal feest, dus U bepaalt de 
stijl. Maar de priester waakt over de ingrediënten van de inzegening en de kerkdienst, al dan niet 
met een 'Misviering' met communie. 
Een kerkdienst of Mis heeft een innerlijke dynamiek in zich om geleidelijk tot een innige 
Godsontmoeting te komen en is dus véél meer dan enkel maar enkele mooie tekstjes 
verzamelen. 
De ondertrouw, die voltrokken wordt op basis van uw doopbewijzen, wil vooral garanderen dat 
U uw liefdesengagement uit vrije wil doet. 
Bij een laatste ontmoeting gaan we na in hoeverre U de viering en vooral dan de preek, de 
verwelkoming en de zending een persoonlijk karakter wil geven. Dit kan enkel en alleen door 
een persoonlijk gesprek, al dan niet bij U thuis. 
We nodigen U ook graag van  uit voor een diepere bezinning omtrent uw relatie. 
Hiervoor kan je o.m. terecht bij speciale relatie-communicatie-persoonsvorming. (Marriage) 
Encounter Vlaanderen vzw heeft al een jarenlange ervaring op dat vlak. 

www.encounter-vlaanderen.be 
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Als je sessies en seminaries volgt omwille van je professionele loopbaan, waarom dan niet eens 
tijd investeren in wat jou nog meer ter harte  gaat? 
 
Verder raden we U aan eens op een stil moment de kerk te bezoeken waar jullie je huwelijk gaan 
laten inzegenen. Hier even samen, dicht bij altaar of verder af, je even samen door Gods 
nabijheid laten raken diep in je ter  
Hierdoor zal jullie huwelijksdag die al ietsje zenuwachtig ondergaan wordt en al te snel 
voorbijvliegt, enkel maar aan diepgang kunnen winnen. 
 

UITVAART 

Het definitieve afscheid bij een uitvaart is voor de nabestaanden vaak een erg 
gebeuren van verdriet en andere gemengde gevoelens. 
Alleszins willen wij op waardige wijze dat afscheid vorm geven. Symboliseert 
zwart fluweel onze droefenis, dan verwijst de goudglans van de gewaden reeds 
naar een meer hemels perspectief. Vooral ook in muziek vinden onze gevoelens 
een weerklank. Het eeuwenoude gregoriaans dat als geen ander muziekgenre het 
Mysterie van het leven laat aanvoelen, vertolkt zowel onze onmacht als onze hoop. 
Onze spijt uit over gemiste kansen wordt in het 'Kyrie' haast uitgeschreeuwd 
terwijl we in het 'Agnus Dei' om vrede vragen. In het 'paradisum' bidden we de 
Heer van het eeuwige leven dat onze dierbare nu mag heengaan, begeleid door 
de engelen tot aan de poort van het paradijs... 
Daarnaast kan U ook zelf voor een gepaste muzikale omlijsting zorgen, hetzij 
met zang, instrumenten, bij voorkeur 'live'.Indien bepaalde lievelingsmuziek 
van de overledene symbool staat voor zijn persoon( en dit in overeenstemming 
is met Jezus boodschap) kan geregistreerde muziek ten aanhoren gegeven worden 
en dit tijdens de offerande wanneer we langsheen de kist of de urne het 
gedachtenisprentje halen. En liederen met een echte 'afscheidsthematiek' kunnen 
ook gespeeld worden op het einde, bij de absoute,na het 'In paradisum'. 
Voor het persoonlijk getuigenis over de overledene en voor meer persoonlijke 
wensen is het aangewezen dat er een gesprek is met de priester-voorganger, 
hetzij aan huis,hetzij op de pastorie. 
U kan voor de eigenlijke uitvaartdienst nog een kans tot begroeting inlassen; 
doorgaans gedurende een half uur. Deze is allereerst bedoeld voor al wie de voorbije 
dagen nog niet in de gelegenheid was om de overledene nog een laatste maal te groeten. 
Om deze gegroeting een iets intiemer karakter te verlenen werd een rouwkapel 
opgesteld naast de hal van het hoofdportaal. Een traditioneel zwart-zilveren aankleding 
kleurt deze rouwruimte, waar ook bloemenkransen kunnen opgesteld worden. 
 

Wie na de uitvaart de aanwezigen de kans wil bieden om na te blijven kan zich bedienen van 
een van de ontmoetingszalen naast de kerk, hetzij de receptiezaal 'Why Waai', hetzij 
de historische kelder 'Exspecto'.  

 


